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Geloof ontketent kracht
door Arie van der Stoep

Geloof in Jezus ontketent de krachten van het Koninkrijk van God in je leven. Dat heb je nodig.
Anders ben je zuur in de geestelijke strijd die er gaande is in de wereld om je heen en in je
eigen leven.

Voortdurend liggen er negatieve krachten op de loer, om je mee te sleuren. Ze willen je overheersen
en tot zonde brengen. Of tot krachteloosheid door depressie, teleurstelling, onzekerheid, ik-
gerichtheid en nog veel meer.

Jij en ik hebben het in die strijd niet voor het zeggen. Dat wil zeggen, wij zijn zelf niet bij machte om al
die negatieve krachten te overwinnen. Dat is een reden, dat Jezus, vlak voordat Hij naar de hemel
ging, tegen zijn discipelen zei: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. (1)

Blijven liggen

Dat moeten wij weten. Opdat wij ons vertrouwen op Hem zullen stellen en zullen geloven dat Hij het
laatste woord heeft. Niet alleen straks, als Hij terugkomt. Ook nu! Jezus zei tegen de bloedvloeiende
vrouw: Uw geloof heeft u behouden! (2) Haar leven werd in beslag genomen door haar lichamelijke
probleem. Maar haar geloof in Hem was de open deur, waarlangs de kracht van het Koninkrijk van
God in haar leven zichtbaar kon worden, zodat zij genas.

Wat geloof ikzelf? Geloof ik dat in de strijd om mijn leven rein te houden, in de strijd om dichtbij God
te blijven, Jezus regeert? Geloof ik in zijn vergeving? In de reddende, reinigende en heiligende kracht
van zijn bloed? In de kracht van zijn opstanding? Dat die ook in mij werkt? Dat ik niet behoef te
blijven liggen onder de druk van verdriet, spijt, teleurstelling, pijn, twijfel, zonde? Geloof ik dat ik
opnieuw mag opstaan en mag leven voor Hem?

Mijn hoop

Door het geloof woont Jezus in mij. En daarmee ook de kracht van zijn opstanding. Die stelt mij in
staat om op te staan uit mijn defaitisme, mijn moedeloosheid. Niet zwakte heeft het laatste woord,
maar Hij regeert in mij met de kracht van zijn Koninkrijk. Door Hem mag ik verder gaan of opnieuw
beginnen met een leven voor Hem. Durf ik het te zeggen: Jezus is overwinnaar'? (3)

Want niet mijn eigen kracht of verdiensten zijn sterk genoeg om die negatieve krachten te
overwinnen. Het is zijn kracht, die in mij werkt. @) Hij is mijn hoop!
Uit de Bijbel:

(1) Matteiis 28:18.
... Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.

(2) Matteiis 9:22.
... Jezus keerde zich om, zag haar en zei: Houd moed, dochter, je geloof heeft je behouden. En de vrouw
was behouden (= genezen - AvdS) van dat ogenblik af.



(3) Openbaring 3:21.

Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten
ben met mijn Vader op zijn troon.

4) Kolossenzen 1:29.

Hiervoor (namelijk om ieder mens in Christus ‘volmaakt' te doen zijn - AvdS) span ik (= Paulus - AvdS)

mij ook in, onder zware strijd, naar zijn (= vanuit Christus' - AvdS) werking, die in mij werkt met kracht.
Efeziérs 1:19.

... hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar (= overeenkomstig - AvdS) de

werking van de sterkte van zijn macht, die Hij heeft gewrocht (= die Hij heeft laten werken - AvdS) in

Christus, door Hem uit de doden op te wekken ... (= met die overweldigend grote kracht werkt God ook
in ons - AvdS).
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